
 

 

 
                                                                                                           

Gethsemane 

 

Zondagavondzang  391 

13 april 2025 

 

Met medewerking van: 

Henny de Snoo – van Breugel & Pieter van Breugel 
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Organist: Joost van Belzen 

Algehele leiding: Wim de Penning 

 

1. ORGELSPEL 

 

2. OPENING 

 

3. SAMENZANG 

 

ALS IK HET WOND’RE KRUIS AANSCHOUW 

          Gez 48 NHB vs. 1,2,3,4 

Als ik het wond're kruis aanschouw,  

waar Christus stierf, die 't al volbracht, 

dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw 

en 't rijkst gewin slechts schade acht. 

 

Verbied mij dan elk pralend woord 

voor al wat niet uw kruis is, Heer, 

en laat mij, wat m' op aard’ bekoort, 

ten offer leggen voor U neer! 

 

Te klein is 't offer, dat ik bood, 

al waar' al 't goed der aard' mijn deel. 

Uw wond're liefde, godd'lijk groot, 

eist alles, ja mijzelf geheel. 

 

Lof Hem, die door zijn kruis en dood 

genâ voor zondaars heeft bereid! 

Lof Hem en zijne liefde groot, 

alom en tot in eeuwigheid! 

 

O HOOFD VOL BLOED EN WONDEN Nw. lb. 576-b vs. 1,2,4 

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 
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O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, 

waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! 

Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd, 

wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd? 

 

Houdt Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt, 

o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt, 

Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs, 

Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs. 

 

 

LEER MIJ, O HEER, UW LIJDEN RECHT 

BETRACHTEN      Gez. 34 NHB 

 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar woudt lijden! 

 

k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 

in onze plaats gemarteld en geslagen, 

de zonde dragen. 

 

Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren, 

hoe 'k in geloof uw kruisdood moet vereren, 

om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken 

en aan te kweken. 

 

 

4. HENNY & PIETER:  

 

KOMM SUSSES KREUZ – J.S. Bach 

 

STABAT MATER – G.B. Pergolesi 
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5. SAMENZANG 

 

AANSCHOUW DE SCHEPPER VAN HET HEELAL 

         J.d.H. 994 

Koor: 

Aanschouw de Schepper van ’t heelal, 

genageld aan het hout, 

o liefde, Godd'lijk onbegrensd, 

’t was al voor uw behoud. 

Allen Refrein: 

Ja ik geloof, ja ik geloof, 

dat Jezus voor mij stierf 

en dat Hij aan het smaad’lijk kruis, 

mijn eeuwig heil verwierf. 

Koor: 

Zie hoe de Man van smarten lijdt, 

eens willend toch met God, 

met welk een eindeloos geduld, 

verdraagt Hij smaad en spot. Allen: Refrein: 

Allen: 

Maar dan verwint Hij dood en graf,  

genade, wondergroot! 

O liefde, teer en onbegrensd, 

ja sterker dan de dood. Refrein: 

 

 

ZO LIEF HAD GOD DE VADER ONS  Opw. 509 

Koor: 

Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus’ bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 



5 
 

Allen: 

O, zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’; 

zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

Allen: 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 

6. ORGELIMPROVISATIE 

 

7. SAMENZANG 

 

DAAR JUICHT EEN TOON  Evg. lb. 122 vs. 1,2,3,4 

 

Allen: 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgenlicht breekt aan:  

de Zoon van God is opgestaan! 

 

Dames: 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 
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Heren: 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  

want alles, alles is voldaan; 

wie in ’t geloof op Jezus ziet,  

die vreest voor dood en duivel niet. 

 

Allen: 

Want nu de Heer is opgestaan,  

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven, door zijn dood bereid,  

een leven in zijn heerlijkheid! 

 

CHRISTUS, ONZE HEER, VERREES NLB 624 vs. 1,2,3 

 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 

 

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 

Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 

LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN  

       Nw. lb. 601 vs. 1, 2, 3 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 
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zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen  

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

 

8. HENNY & PIETER 

 

I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH – G. F. Händel 

 

THE DAY OF RESSURRECTION – Engelse Hymne 

 

 

9. SAMENZANG 

 

WEES GEGROET, GIJ EERSTELING DER DAGEN  Lb 

221 vs. 1,2,3 

Koor: 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

 morgen der verrijzenis, 
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bij wiens licht de macht der hel verslagen  

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten,  

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee  

van der zaal'gen sabbatsvreê! 

 

Allen: 

Op uw woord, o Leven van ons leven,  

werpen wij het doodskleed af! 

Door de kracht uws Geestes uitgedreven,  

treden w’ uit ons zondengraf. 

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  

in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

en herboren opgestaan, 

achter U ten hemel gaan! 

 

Allen: 

In uw hoede zijn wij wel geborgen,  

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen  

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen,  

als w’ onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor uw dankaltaar!  

Amen, Jezus, maak het waar! 

 

 

ER IS EEN VERLOSSER     Opw. 263 

 

Er is een Verlosser, 

Jezus, Zoon van God. 

Kostbaar Lam van God, Messias, 

heilig God is Hij. 

Refrein:  

Dank U, o mijn Vader. 

U gaf uw eigen Zoon, 



9 
 

uw Geest als hulp voor ons totdat 

het werk op aarde is gedaan. 

 

Ja, de dag zal komen 

dat ik Jezus zie. 

Dan zal ik mijn Koning dienen, 

voor eeuwig en eeuwig. 

Refrein:  

 

 

 

10. SLUITING 

 

 

 

 

 

11. SLOTZANG 

 

U ZIJ DE GLORIE    Evg. lb. 132 vs. 1,2,3 

 

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind  

en zegt telken kere: "Christus overwint!"  

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer. 
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood.  

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Dit was de vierde zondagavondzang van dit seizoen. 

Wim de Penning had de muzikale leiding, het orgel werd bespeeld door 

Joost van Belzen met medewerking van Henny de Snoo – van Breugel & Pieter 

van Breugel. 

De eerstvolgende zondagavondzang hopen we te houden op zondag 25 mei as.  

Vrijdag 2 mei organiseren we het Bevrijdingsconcert 2025. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda.  

Meer informatie betreffende de zondagavondzangavonden en het 

Bevrijdingsconcert vindt u op de website: www.bethelkerkkoor.nl.                                                           

 
Fijn dat u bij ons was! Graag tot ziens.  

De collecte bij de uitgang is voor bestrijding van de kosten. U kunt ook uw 

bijdrage overmaken op bankrekening: NL37 RABO 0377 5023 40  t.n.v. 

Bethelkerkkoor Zwijndrecht of via bovenstaande QR-code. 

 

http://www.bethelkerkkoor.nl/
http://www.bethelkerkkoor.nl/

